
 
 

De Ketchimyaku 
 

De Ketchimyaku of lineage bestaat uit drie delen: 
Een korte tekst bovenaan. 
Een lijst met namen van alle Patriarchen en Zenmeesters uit de lijn van Taizan 
Maezumi Roshi, vanaf Shakyamuni Boeddha tot en met Niko Sensei. 
En een langere tekst onder de namenlijst.  
 
In de zendo in Amsterdam is een lang papier verkrijgbaar met daarop 
voorgedrukt een rode slingerlijn. 
Het is de bedoeling dat je de beide teksten én de namen op dat papier schrijft 
volgens het voorbeeld dat je hieronder vindt.  
 
Je vindt twee voorbeelden van de Ketchimyaku: een getypte versie en een 
geschreven versie. 
De geschreven Ketchimyaku is je voorbeeld. Hier zie je duidelijk waar de beide 
teksten staan en je ziet waar je de namen moet schrijven op de slingerlijn. 
Dit voorbeeld schrijf je dus na. Zo moet jouw Ketchimyaku er uitzien als je 
klaar bent. 
Het getypte voorbeeld kun je gebruiken wanneer je een naam of een deel van de 
teksten niet goed kunt lezen. Het is ook een handig controle middel. 
 
Het maakt niet uit of je een ballpoint, fineliner, vulpen of ganzenveer gebruikt. 
Zolang je schrijfgereedschap maar prettig in de hand ligt en je er ontspannen 
mee kunt schrijven. 
Als je bang bent fouten te maken kun je ook eerst alles met potlood invullen en  
daarna alles overtrekken met pen.  
 
Veel succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Stamboom van de Boeddha’s en Voorgangers en de Transmissie van de Grote Bodhisattva 
Voorschriften. 

Shakyamuni Boeddha Daiosho 
 

Makakasha Osho Butsudanandai Osho Kanandaiba Osho Man’ura Osho 
Ananda Osho  Fudamitta Osho  Ragorata Osho  Kakurokuna Osho 
Shonawashu Osho Barishiba Osho  Sogyanandai Osho Shishibodai Osho 
Ubakikuta Osho  Funayasha Osho Kayashata Osho Bashashita Osho 
Daitaka Osho  Anabotei Osho  Kumorata Osho  Funyomitta Osho 
Mishaka Osho  Kabimora Osho  Shayata Osho  Hanyattara Osho 
Bashumitsu Osho Nagyaharajunya Osho Bashubanzu Osho 
 

Bodaidaruma Osho 
 

   Taiso Eka Osho  Daii Doshin Osho 
   Kanchi Sosan Osho Daiman Konin Osho 
 

Daikan Eno Osho 
 

Seigen Gyosho Osho Tozan Ryokai Osho Ryozan Enkan Osho Tanka Shijun Osho 
Sekito Kisen Osho Ungo Doyo Osho Taiyo Kyogen Osho Choro Seiryo Osho 
Yakusan Igen Osho Doan Dohi Osho Toshi Gisei Osho Tendo Sokaku Osho 
Ungan Donjo Osho Doan Kanshi Osho Fuyo Dokai Osho Setcho Chikan Osho 
         Tendo Nyojo Osho 
 

Eihei Dogen Osho 
 

Koun Ejo Osho  Kisan Shosan Osho Shukoku Choton Osho Reitan Roryo Osho 
Tettsu Gikai Osho Morin Shihan Osho Ketsuan Tettsuei Osho Kakujo Tosai Osho 
Keizan Jokin Osho Taishi Sotai Osho Hoshi Soon Osho Kakuan Ryogu Osho 
Gasan Joseki Osho Kenchu Hantetsu O. Goho Kainon Osho Ryokai Daibai Osho 
Taigen Soshin Osho Daijo Soko Osho Tenkei Denson Osho Ungan Guhaku O. 
Baizan Monpon Osho Kinpo Jusen Osho Zozan Monko Osho Baian Hakujun Osho 
Nyochu Tengin Osho Tetsuei Seiton Osho Niken Sekiryo Osho  

 
 

Koun Taizan Osho 
 

Soten Genpo Osho 
Niko Sojun Osho 
 
Op de achttiende dag van de negende maand van het eerste jaar van het Pao-Ching Tijdperk van de 
Sung Dynastie (1225), kreeg ik onderricht van de vorige abt van de Tien-Tung. 
Eihei Dogen Osho zei: ‘De Boeddha Voorschriften vormen de allerbelangrijkste zaak van onze school. 
In het verleden gaven de Meesters van de Berg Grdhakuta, Shao-Len, Tsao-chi en Berg Tung deze 
Dharma Voorschriften van de Tathataga door aan hun Opvolgers, generatie na generatie, tot aan mij’. 
Nu geef ik ze aan jou. Ontvang ze in diep vertrouwen en sta niet toe dat ze onderbroken worden. 
Hiervoor bid ik oprecht. 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


